
 
Lied 

In blind vertrouwen in God die ziet, 
geneest wat leeft aan pijn en verdriet.  
Zien met nieuwe ogen. 
 
In stormwind zoeken naar evenwicht. 
In duisternis een spoor van licht... 
...zien met nieuwe ogen. 
 
Een blinde vlek wordt een gezicht, 
en woorden vormen een gedicht.  
Zien met nieuwe ogen. 
 
Een vreemde wordt een tochtgenoot, 
verbonden bij het breken van brood.  
Zien met nieuwe ogen. 
 
Een open Kerk en ook vandaag 
weer welkom zijn en iedereen graag… 
…zien met nieuwe ogen. 
 
Want zo heeft Hij het ons voorgedaan, 
en durven wij Gods wegen gaan. 
Zien met nieuwe ogen. 
 
Welkom 
  
Gebed om nabijheid 
We leven, soms de dagen door, 
met gesloten ogen, gesloten handen, 
gesloten oren en hart. 
We dragen wel het leven in ons, 
maar genieten niet  en zijn niet te genieten. 
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Effeta,  
zie en hoor . 



We horen wel: ‘kom en zie’ 
maar we gaan niet in op de uitnodiging. 
 
"Kom en zie", zegt Jezus. 
"Draag God op de tong, 
maar praat niemand naar de mond. 
Doe wat goed is en zie niet om." 
 
Kom en zie.  
Keer in uzelf en zie in uw hart dat haat en dood 
vergaan en liefde en leven blijven. 
 
God, doe ons zien  
en laat ons weer opengaan  
voor een nieuw begin van leven.  
Blijf bij ons wanneer wij 
het woord van Jezus wel horen 
maar niet beleven. 
 
Eer aan God 

 
Gebed 
God, Gij spreekt uw Woord  
dat mensen raakt en doet opengaan. 
Gij reikt telkens weer toekomst aan. 
Wij bidden U,  
dat wij in ons doen en laten  
uw Woord laten weerklinken. 
Geef dat wij ontvankelijk blijven  
zodat wij samen kunnen bouwen  
aan een nieuwe wereld,  
dag na dag en steeds opnieuw  
en tot in eeuwigheid.  
Amen. 
 



Inleiding op de lezingen 
De profeet Jesaja moedigt ons aan om te blijven  
openstaan voor de nieuwe Schepping.   
De woestijn bloeit, met andere woorden:  
het volk dat in ballingschap alle moed verloren had,  
zal weer volop tot leven komen. 
 
Marcus drukt in zijn Effata,  
Gods diep liefdesverlangen uit: ga open, mens!  
Laten we ons openstellen zodat geluiden en  
boodschappen van buiten naar binnen komen.  
Dat we vooral Gods woord laten binnenkomen  
om het zo aan anderen door te geven. 
 
Eerste lezing  Jesaja 35, 4 – 7a 
 
Moment voor de kinderen 
 
Evangelie  Marcus 7, 31 – 37 
Jezus, ik denk aan Jou, Jezus, ik spreek met Jou 
Jezus, ik hou van Jou. 
 
Homilie 
 
Voorbeden 
Goede God, geef uw levensadem 
aan allen die dichtgeslagen zijn  
door groot verdriet; 
mensen die zo veel hebben meegemaakt; 
mensen die iemand missen en 
zij die teleurgesteld werden. 
Maak hen weer open 
door de kracht van uw tedere erbarming, 
raak hen aan met de zachtheid  
van uw troostende nabijheid. 

 
 

Goede God, adem allen open 
die met geweld anderen klein maken, 
mensen die zo vol zijn van zichzelf 
dat zij anderen niet kunnen toelaten, 
mensen die niet in staat zijn te horen. 
Maak hen open,  
zodat zachtmoedigheid en tederheid  
nieuwe kansen krijgen. 
Vader, wij bidden U … 



Goede God, adem ons open 
wanneer wij vastlopen in onze eigen gedachten 
en ons hart afsluiten voor nieuwe tekenen  
van leven. 
Wek ons tot nieuw leven 
raak ons met uw zorgende aanwezigheid. 
Vader, wij bidden U … 
 
Goede God, geef ons aandacht  
voor hen die ziek zijn. 
Geef dat we hen niet in de steek laten  
omdat ze niet meer ‘mee kunnen’ doen.  
Dat we hen begrijpen en meedragen in ons gebed. 
 
Voor hen die afscheid moesten nemen  
van een dierbare: (…) 
dat er warme mensen zijn die hen steunen  
op moeilijke momenten. 
Laat het leven van deze overledenen  
niet voor niets geweest zijn. 
Neem hen dicht bij U  
en bedek hen met Uw mantel van Liefde. 
Vader, wij bidden U … 
 
Geloofsbelijdenis 
Wij geloven in Hem die de dag maakte 
en die het avond laat worden. 
“En zag dat het goed was”. 
Hij riep ons tot leven om mensen te worden  
die op Hem gelijken en die zijn zorg willen delen 
voor alle leven dat Hem ter harte gaat. 
 
Wij geloven dat Hij ons naar elkaar toe  
heeft geschapen om  
met ogen van herkenning en vrede 
elkaars levensvreugde te zijn, 
elkaars liefde en trouw. 
  
Wij geloven in de nieuwe mens,  
Jezus van Nazareth,  
in Hem zag de wereld hoe ver liefde kan gaan, 
in Hem mogen wij God-met-ons ontmoeten, 
bondgenoot van mensen 
in hun goede en kwade dagen. 
  
Wij geloven dat er ook voor ons toekomst zal zijn, 
als wij opkomen voor zijn woord. 
Wij geloven in de belofte: 
“Nieuwe hemel, nieuwe aarde, 
Gods woning onder de mensen, wij godsvolk  
en Hij God met ons voorgoed”. Amen. 
 
Offerande 
Dank omdat je onze  
geloofsgemeenschap  
mee draagt! 
 



Gebed over de gaven 
God en Vader, 
alles hebt Gij wel gedaan: 
Gij nodigt ons uit en opent ons de ogen. 
Door Jezus leert Gij ons spreken en verstaan; 
Hij die ons leerde te leven met en voor elkaar. 
Open ons hart. 
Doe ons leven naar zijn woord 
en geef dat wij Hem ook vandaag 
weer ontmoeten mogen rond deze ene tafel. 
Moge die ontmoeting ons sterken en inspireren,  
vandaag en de dagen die komen. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

Wij noemen U God en Vader. 
In uw naam zijn wij hier samen. 
Niemand heeft U ooit gezien, 
maar elke dag opnieuw is het duidelijk  
hoe Gij werkzaam aanwezig zijt daar  
waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden, 
waar mensen de handen in elkaar slaan 
en kleine stappen zetten om deze wereld  
om te bouwen tot uw wereld. 
 

Wij zien U aan het werk in Jezus, uw Zoon: 
de woorden die Hij sprak, waren uw woorden 
en worden nu de onze. Zijn keuze voor  
kleine mensen was uw keuze en wordt nu de onze. 
 

In Hem hebt Gij uw droom in onze handen 
gelegd: dat lammen niet lam blijven  
en doven niet doof. 
Dat er voor elke mens leven mogelijk is, 
leven in overvloed. 
 

Daarom brengen wij U lof en zingen U toe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



Hem willen wij hier noemen  
als inspiratie, als wegwijzer voor ons leven, 
als blijvende oproep om te blijven doen 
wat Hij heeft gedaan. 
Op de laatste avond van zijn leven (…). 
 

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit 
deze beker, verkondigen wij de dood des Heren, 
totdat Hij komt. 
 

Daarom bidden wij U: beziel ons met uw Geest. 
Dat wij vanuit zijn inspiratie 
weten wat groeikracht heeft. 
Dat wij midden de ontmoediging 
de fantasie bewaren en wegen blijven vinden  
naar de nieuwe toekomst 
die Gij ons in handen hebt gegeven. 
Dat onze hand niet slaat, 
dat onze mond niet verraadt, 
dat wij geen mens verloochenen. 
 

Dat wij niet vergeten 
hen die op ons blijven rekenen: 
hen van wie wij houden 
en zij van wie wij nog niet genoeg houden. 
Dat wij niet vergeten 
hen die naast ons staan, 
ons voorgaan en bemoedigen, 
en hen met wie wij samen op weg zijn 
naar menswaardiger samenleven. 
 

Beziel ons met uw Geest, 
dat wij elkaar bewaren en voortstuwen  
in de richting van menswaardigheid. 
Dat wij waakzaam zijn 
om de tekens van hoop te zien. 
 

Dat we onze naaste zien met nieuwe ogen,  
dat onze oren echt luisteren  
naar hen die ons nodig hebben. 
God, daarvoor willen wij ons inzetten,  
geef ons de kracht en geef ons vertrouwen  
dat we dit, samen met U, waar maken, 
vandaag en alle dagen die komen. Amen. 
 

Onze Vader 
Dat uw naam mag klinken  
alle dagen van ons leven,  
als een zegen voor alles wat leeft.  
Dat uw rijk zichtbaar mag worden  
in ons zoeken naar gerechtigheid,  
in ons geloof dat bergen verzet.  
Dat uw wil mag geschreven zijn in ons hart;  
dat wij trouw mogen zijn aan uw verbond.  
Wees voor ons dagelijks brood,  
dat wij met anderen delen.  
Wees voor ons vergeving en verzoening;  
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw  
en geef dat wij anderen  
hun fouten vergeven.  



Gebed om vrede 
God, 
wil onze voeten richten op de weg van uw vrede. 
Laat onze handen uw werk doen,  
onze ogen de nood zien van mensen rondom ons. 
Laat onze oren hun vragen verstaan  
en onze mond goede woorden spreken,  
maak ons hart mild. 
 
God,  
leer ons dromen van een betere wereld. 
Geen wereld van romantische fantasie, 
maar een werkelijkheid. 
Geef ons daarom de moed om op te staan 
en die droom in daden om te zetten. Amen 
 
Die vrede van de Heer zij altijd met u. 
Geven we elkaar een teken van vrede en vriendschap. 
 
Communie 
 

 
Gebed 
God, soms zijn wij doof voor de zorgen en het verdriet 
van mensen rondom ons en vinden wij geen woorden  
om medemensen te bemoedigen en te troosten.  
Laat Jezus ons dan aanraken 
en zijn liefde in ons binnenste  
doen openbloeien tot een prachtige bloem. 
Laat Hem ons toefluisteren:  
'Effata', 'Ga open',  
zodat wij met meer overtuiging  
echt christen zijn. 
Geef ons dan de kracht om op onze beurt  
ook anderen tot leven te wekken,  
door Christus, onze Heer. Amen. 

Een wonder gebeuren … 
In een klas zit een leerling die doof is. 
De leraar zegt tot hem:  
"In de nieuwe wereld zal 
jij kunnen horen."  
De leerling antwoordt:  
"Nee, in de nieuwe wereld  
zal God  
in gebaren spreken." 
  
De leerling wil niet primair  
een paar goede oren hebben,  
hij wil dat de ander zijn taal spreekt.  
De bevestiging die hij vraagt,  
gaat veel verder dan de bevestiging  
die de leraar biedt:  
hij wil geaccepteerd worden  
en gezien en gehoord worden zoals hij is  
en van daaruit echt communicatie ervaren  
met de ander. 

J. Kool in Axel Liégois, Theologie en beperking 



Lied 

 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 

Alpha-curus: een filmpje over een aspect van  
geloven, zet ons aan het denken waarna er een vrij 
gesprek volgt in kleine groepen - luisteren  
of spreken: elke inbreng telt. 
 
Inschrijven of info: walter.vdbussche@telenet.be  
Bernadette Jansen 0473 439 733  
www.alphavlaanderen.be 
Benieuwd of het iets voor jou is? 
Kom dan gewoon eens ‘proeven’ op donderdag  
19 of 26 september om 19u. Iedereen is welkom! 
Ervaar je dat het iets voor jou is, dan kan je  
verder meedoen: elke donderdag tot 5 december 2024, 
van 19 tot 21.30 u. 
Locatie: Centrum Ten BosTen Bos 33, Nieuwkerken 

Open monumentendag: vandaag,  
in onze Sint-Jozefkerk, met orgelconcerten door  
Hera Wyckers, telkens een kwartier: 13u, 14u, 15u, 16u. 
 

Ontmoetingsdag: 5 oktober! 
Info en inschrijven achteraan in de kerk  
of via de website. 
 

Pastafestijn Scouts: 13 september 
18u tot 22u: bestellen via de website Scouts Tereken 


